Zaterdag 26 mei 2012,

Polen? Polen? Is het daar niet vreselijk koud?’
‘Helemaal niet,” antwoord ik ijzig.

(Wistawa Szymborska. Pools dichteres, Nobelprijswinnaar)

Een stralende zaterdagmorgen. We staan op het plein voor de Twentse Welle en kijken vol
verwachting uit naar de aankomst van het koor Lutnia uit Wielicka dat een tegenbezoek aan Enschede
brengt. Het voelt alsof we onze kinderen afhalen die van een schoolreisje terugkomen.

Daar zijn ze! Ontvangst met kaas en oranjebitter. Warme welkomstwoorden van Urszula en Marjo.
Dank van Lutnia, voor de gastvrije ontvangst, vooral het feit dat ze logeren bij de leden van
Intervocaal thuis spreekt hen aan. Zoiets verwacht je niet van een land waar gesproken wordt over een
Polenmeldpunt. Dan met de gastgezinnen mee naar huis.

We eten met onze gasten, Stefka en Magda in de tuin. En daarna? Een eindje te wandelen?

Even naar het jazzfestival in de stad? lets anders? Het antwoord staat in hun ogen te lezen, ze willen
maar één ding. Slapen.

Na de rust speelt Magda heel geconcentreerd met de lego bouwsels van onze kleinkinderen, Stefka
neemt een Kijkje in de tuin. Ze wil op de foto met een bezem in de hand: Poolse gastarbeider.

’s Avonds een afwisselend programma in de Helmerhoekschool, de werkplek van onze voorzitter
Marjo. Na een drankje en een hapje beginnen we, onder leiding van Maaike, met een aantal
kennismakingsactiviteiten. Door spel en beweging leren we elkaar beter kennen, mede dankzij de
zomerse temperaturen is het ijs al snel gebroken.

Daarna een workshop met Eldridge: Afro-Surinaamse percussie, met meegebrachte instrumenten.
Ook op plastic emmers valt goed te trommelen Verschillende ritmes worden gestapeld en door de
voortreffelijke opbouw blijken we tot veel meer in staat te zijn dan we gedacht hadden. Het swingt de
emmers uit.

Vervolgens worden we door Galilea ingewijd in de geheimen van de salsa, niet alleen de beentjes
komen los, ook de heupen. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk, alle vermoeidheid verdwijnt, we
blaken van energie.

Een geslaagde avond en een veelbelovende start van een zonovergoten pinksterweekend.

<Annie>



