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Kijk dat is nou Intervocaal: aan het eind van de avond, na uitvoeringen van 4 geheel 

verschillende zangkoren nam onze charmante en kordate voorzitster Marjo Goris het woord 

om de EZB (Enschedese Zangers Bond) zelf te feliciteren met het 80 jarig bestaan hiervan.  

Dit deed zij in woord, maar ook in gebaar, met de overhandiging van een zakje met 80 

walnoten. 

Dit jubileum wordt gevierd met optredens van verschillende koren op verschillende locaties 
in Enschede. Zo dus ook afgelopen zaterdag 22 september in de ‘Vredeskerk’ te Enschede. 
Intervocaal mocht als eerste van 4 koren haar optreden van een half uur laten horen.  
Ook laten zien, een kleurrijk en vrolijk geheel was het weer. 
Natuurlijk, het is mooi wanneer een koor er gelijkgestemd uitziet, het vormt een eenheid. 
Deze eenheid creëren wij door en in verscheidenheid. Al kan het natuurlijk zo zijn dat wij 
daardoor wel eens een toontje laten vallen. 
De liedjes zijn, zoals bekend, een bonte internationale mengelmoes van verschillende 
klanken. Altijd mooi ingeleid door Diet, zodat de mensen meer over afkomst en betekenis te 
horen krijgen. 
Ik vind de liedjes zelf heel leuk om te zingen al is het bij een optreden vaak wel anders dan 
op de repetities: het is lastiger om elkaar goed te kunnen horen, zodat inspanning nodig is 
tegelijkertijd op te kunnen trekken. Vaak oefenen en repeteren van Bülbülüm is dan denk ik 
wel nodig. 
 
Na ons waren er als gezegd nog 3 koren. ‘De Troubadours’ zijn mij daar van bijgebleven. 
Indrukwekkend en mooi. Een mannenkoor met liederen uit de romantiek maar ook 
hedendaags met zo nu en dan een kwinkslag en speelse stemgeluiden. 
De beide andere koren waren het ‘Algemeen dameskoor Glanerbrug’ met Nederlandstalig 
en pop en een koor uit Enschede, ‘Maranatha’met meest kerkelijke liederen en spirituals. 
Soms konden we meezingen en of je de liedjes nu leuk vond of niet het was wel heerlijk om 
mee te doen want van 2 uur zitten in kerkbankjes krijg je wel een houten ….. 
 
Na de terechte felicitaties voor iedereen en op het eind een bloemetje voor de dirigenten  
en begeleiders togen wij met enkelen naar de stad om in ‘SamSam’ de avond nog heel  
gezellig voort te zetten. 
 
 
 
Johan Roodhart. 


