Woensdag 25 augustus

Een lied voor Diet

Nog voor het nieuwe seizoen is begonnen staat Intervocaal klaar voor een bijzonder optreden: een
serenade met een lied voor ons aller Diet die 50 jaar jong is geworden en (hopelijk) nergens vanaf weet.
Dankzij enige verwarrende SMS-jes komen we erachter dat Frank en Diet gezellig samen bij de Japanner
zitten. Geen probleem, die weten wij ook te vinden.

Simone neemt poolshoogte en overlegt met de eigenaar. We zijn welkom! Even later gaan we in optocht
luid zingend door de Deurningerstraat. Achter de muziek aan: Maaike met de saxofoon, Melvin met de
tuba, Engbert met gitaar. Bij de Japanner worden we met open armen ontvangen en we zingen het lied
voor Diet, uit volle borst en met veel hoempa- hoempa.

Diet is totaal overrompeld: ‘opeens zoveel vertrouwde gezichten... wat toevallig.. hee Intervocaal... wat
doen die hier?...” dan laat ze van pure emotie haar tranen de vrije loop. Het houdt niet op. De volgende
dag staan in heel Enschede de straten blank, kelders lopen onder water en het hele verkeer zit vast. Dat
kan geen toeval zijn.

Na afloop gaan we nog ‘even’ met Frank en Diet mee naar huis, het wordt een swingend feest met zang,
muziek en dans. Het ‘Lang zal ze leven’ klinkt in vele talen: Selamat ulang tahun, Api Bursday Diet no
day o ... en Ursula belooft ons de echte Polonaise te leren....

Het was weer een onvergetelijke avond, een avond waarop veel dingen anders liepen dan gepland, maar
juist dan is Intervocaal op z'n best.

Een lied voor Diet.
Tekst: Maaike Fritz op de melodie van Yo te daré

Intervocaal

Komt je feliciteren

Omdat wij je waarderen

En als koor doen we dat muzikaal

Diet kan uniek,

Creatief dirigeren

Ons van zingen veel leren

En bespeelt daarnaast ook het publiek!

REFREIN
Lalalalalalalalaenz

Elke cultuur

Ieder lied kan haar boeien

't Repertoire blijft steeds groeien
Elke week weer een nieuw avontuur

Diet zoekt een lied

In de meest vreemde talen

Zo vertelt ze verhalen

Slaat een brug tussen Ning-Mevin-Piet

REFREIN

Een reperoire

Wat geen mens uit kan spreken,
Om je tong op te breken,

Klinkt bij ons als een engelenschaar

Intervocaal

Komt je feliciteren

Een cadeau presenteren

En veel knuffels van ons allemaal!

REFREIN







