---- In het holst van de nacht ---

Poéziemarathon van Adrie
Poézie is zo moeilijk nie
Woorden worden melodie.
Kerk vol de-ke-ke-ke kakofonie.

Gijs trapt klanken over grenzen

en meerstemmig stemmen wij mee in.
e-0-ru-o -o-ba-e-fe-o-a-wo-fe-re-de
klinkt in de Grote Kerk van Enschede.

Woorden worden tonen.
Zinnen worden melodie.
Tonen krijgen woorden.

Melodieén krijgen zin.

Eerst vreemde woorden lezen ,

de goede uitspraak, dan het ritme,
nog eens lezen en dan op NG.

Men neuriet al een beetje mee.

Een lied daalt in en stijgt weer op,

Je kent het bijna uit je kop.

Met een lach gebaart, souffleert die Diet
Van ri-ba-rit-mi tot Neni Nen ni.

Liedjes zingen is zo moeilijk nie.
't Geeft daarentegen energie.

Wilminks kip zegt zacht nog één keer Tok.
voor een ieder uit de kerk vertrok.
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