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Tsjonge, zaterdagochtend vroeg uit de veren gekropen met de nodige zenuwen voor de
dag die komen zou. Een beetje bibberig van de kou en oei, wat was het stuur koud. Het
begon al aardig glad te worden. Zo, nu op een drafje naar Titia. En dan is het zover, wij
zijn er helemaal klaar voor.

Nu zijt welle kome: alle mensen stroomden langzaam binnen. Geleidelijk werd het een
gezellige boel, veel mensen hadden al een lekker warme koftie of thee tot zich genomen
en de sfeer zat er feestelijk in. ledereen was happy en lucky. Nu iedereen heerlijk geproefd
had van Ning’s kookkunsten en gesmikkeld van alles wat er te nuttigen was, besloten we
ook maar eens wat te gaan doen.

We kregen de kans de gedichten die we begin oktober in de workshop van Moes
Wagenaar hadden geschreven aan de hele groep voor te dragen. Voor sommigen was dat
best wel spannend en emotioneel, maar toch waren er velen die het aandurfden. De
gedichten werden begeleid door Frank Deiman op het keyboard en Ruud Ouwehand op de
contrabas. De gedichten gingen o.a. over reizen, beweging, muziek, familie en tijd, maar
hadden allemaal het overkoepelende thema Onderweg.

Dit was dan ook de titel van de gedichtenbundel die Annie Makkink uit onze gedichten
had samengesteld, voorzien van de nodige tekeningen ter illustratie. De bundel was voor
ons allemaal een grote verrassing en we zijn er zeer trots op. Het is de eerste in de serie
Dichter bij Intervocaal, dus we hopen dat ieder zijn dichttalent verder ontwikkelt en dat
er nog vele bundels mogen volgen. Het lijkt ons heeeel gaaf als onze kunstwerken ook op
muziek worden gezet, zodat we ze ook zingend kunnen voordragen met ons koor.
Nogmaals onze dank aan Annie!

Na een voedzame soepmaaltijd vertrokken we in groepjes door de ijzige kou richting de
Jacobuskerk, gelukkig mocht je wel met de auto. Er was muziek van het blazersensemble
van Wilhelmina en met begeleiding van Frank Deiman (piano) Ruud Ouwehand (bas),
Antoon Aukes (percussie) brachten we als koor onze mooiste kerstnummers: Maringa
Krismas, Hail to the new born, Mama na sribi, Peace chant, Weegnlied en Hej hej lilija.
In de dienst mochten klassiekers zoals Midden in de winternacht en Komt allen tezamen
natuurlijk ook niet ontbreken. Aan het eind van de dienst kreeg iedereen die had
meegewerkt een uitgebreid applaus, wat een mooie afsluiting van de dag was. En het
mooie is dat de dienst is vastgelegd voor de eeuwigheid door TVEnschedeFM, waar we
niet eens iets van gemerkt hadden...

Een prachtige dag met herinneringen om te koesteren!
<Shelly en Titia>



